
Resultaat, geen proces 
 
We leven in een samenleving waarbij alleen het resultaat geldt, hoe het resultaat tot stand is 
gekomen willen we niet weten, niet interessant genoeg.  Voetbalrellen in Nijmegen, maar het 
waarom willen we niet weten. Mensen die niet naar de overheid luisteren als het om vaccineren 
gaat, we willen niet weten waarom. Resultaten willen we zien. Snel net als ons eten. Alles 
voorgekauwd en klaar om door te slikken. Niet willen weten hoe het ontstaan is. 
 
Door een levensbedreigende reactie op de eerst vaccinatie ben ik uitgesloten van verdere vaccinaties 
maar ik wordt nu wel een Wappie genoemd. Er wordt gedaan of ik persoonlijk verantwoordelijk ben 
dat er tot op de dag van vandaag corona is en dat de IC bedden vol liggen. Er wordt niet gekeken 
waarom er zo weinig IC bedden zijn, er wordt niet gekeken naar het beleid van constant bezuinigen, 
nee de Wappie krijgt de schuld. 
 
De WHO (World Health Organisation) heeft geconstateerd dat Covid19 niet komt van de dierenmarkt 
in Wuhan maar dat een enkele besmetting van een vleermuis en het onverantwoord handelen van 1 
persoon de oorzaak was van de wereldwijde pandemie. niet de dierenmarkt beschuldigen. De markt 
in Wuhan is tot op de dag van vandaag nog hetzelfde gebleven. Niet het proces aanpakken, China te 
vriend houden anders raken we de panda’s misschien wel kwijt. 
 
Er is weer een uitbraak van vogelgriep. Te veel kippen op een te klein oppervlak. Duizenden en soms 
zelfs tienduizenden kippen bij elkaar en als de griep uitbreek ze massaal afmaken en verbranden. De 
schuld leggen bij een overgevlogen eend onderweg was van Noorwegen naar het warme zuiden. Niet 
naar het proces kijken, niet doen. Maar als er straks mensen zijn die besmet raken moord en brand 
schreeuwen. 
 
Het hele stikstof probleem niet aanpakken. Het komt natuurlijk door de uitwerpselen van al die 
veganisten en dieren activisten. Niet van al die koeien en varkens die met honderden bij elkaar in 
stallen staan en de hele dag poepen en pissen. Nee liever de kleinste groep aan pakken dan de 
grootste vervuilers, is makkelijker en vergt veel minder hersenactiviteit. Er is een mest overschot 
waarbij de halve Noordzee gevuld kan worden. maar nee, we willen goedkoop vlees. 
 
We hebben nog nooit sinds de Tweede Wereldoorlog zo’n grote woningnood gekend als 
tegenwoordig. Door het stikstof probleem mag er voorlopig niets bijgebouwd worden, en dat wat er 
gebouwd wordt is te weinig en vaak te duur. Er is een schrijdend tekort aan betaalbare woningen. 
Natuurlijk komt dat door mensen zoals prins Bernard Junior die meer dan vijfhonderd woningen 
bezit. We kijken natuurlijk niet naar het verlagen van de overdrachtsbelasting, niet naar het voordeel 
dat de koper krijgt als deze contact betaald. We negeren dat onze regering reclame heeft gemaakt bij 
buitenlandse beleggers voor de Nederlandse vastgoedmarkt. We praten ook niet over de 
verhuurdersbelasting die de coöperaties moeten betalen ( Nederland ie het enige land ter wereld 
met een dergelijke belasting.). Nee we jammeren omdat onze kinderen geen betaalbare woning 
kunnen vinden 
 
Er moeten meer elektrische auto’s en fietsen komen want dat is beter voor de natuur. Even voorbij 
gaand aan het feit dat een met de benen aangedreven fiets gezonder is. Minder op benzine 
gestookte auto’s en veel minder zwaar vervuilende diesels en zeker in de binnensteden. 
Dat ons elektranet dat niet aankan en dat we daarom meer olie en gas gestookte energiecentrales 
moeten bouwen negeren we ook voor het gemak. Immers een elektrische auto is milieu bewust 
rijden en dus beter. 
 
Wij negeren het schaarser worden van fossiele brandstoffen en nemen rustig de tijd om een 
alternatief te bedenken dat zo uit de lucht komt vallen en kant en klaar voor gebruik is, niet denken 



aan het proces of nog erger waarom wij zo afhankelijk zijn van al die fossiele brandstoffen, nooit de 
vraag stellen, waarom.  
 
Wij vervuilen de zee met plastic maar gaan niet over tot reduceren ervan. We wachten wel af. Vanaf 
het begin van de ontdekking van plastic was al bekend dat plastic niet in de natuur afbreekbaar was, 
al werd dat toen gezien als een positief iets. En ja ook toen waren er mensen die zich zorgen maakte 
maar dat waren natuurlijk de voorlopers van de hedendaagse Wappies. 
 
En met dezelfde instelling, kijk alleen naar het resultaat, volgen we het buitenlandse beleid van de 
VS.  De inval in Syrië tegen de Islamitische Staat, wij vechten wel mee. We kijken niet naar alle 
wapens en al het geld dat dezelfde VS heeft gepompt in elke tegenstander van Assad. Waarom 
zouden we ook maar een moment kunnen denken dat fanatieke islamieten zich ooit tegen het 
christelijke anti islam Westen zouden keren. Een inval in Irak, we doen gewoon mee en negeren dat 
de VS jaren lang Irak steunde in zijn strijd tegen Iran. Afghanistan binnenvallen om Al Quada aan te 
vallen, we doe mee. En negeren al het geld dat de VS in Osama Ben Laden heeft gestoken in zijn strijd 
tegen de Sovjets. Oorlogen in El Salvador, Nicaragua, Honduras, omverwerpen van regeringen in Chili 
en Argentinië, wij volgen wel en kijken niet naar het proces. Liever een rechtse dictator dan een 
linkse in onze onwerkelijke angst voor het communisme, ook iets dat wij van de VS hebben geleerd. 
Later klagen we wel over de verdwenen mensen en de schending van de Mensen Rechten. 
 
Nee we kijken niet naar het proces. We zullen geen enkele poging ondernemen om herhaling te 
voorkomen. Geen enkele moeite wordt gestoken in onderzoeken wat er ander kan. En dat onder 
leiding van onze minister president die vaak genoeg roept dat hij niet wil weten waarom menen doen 
wat zij doen. Alleen het resultaat telt. Zodra we gaan kijken naar het proces moeten we als we eerlijk 
zijn ons gedrag onder de loep leggen en constateren dat wij dingen die leiden tot het resultaat niet 
goed hebben aangepakt. 
 
Maar waarom zouden we ook leren van het proces en niet alleen kijken naar het resultaat. Waarom, 
omdat als we nooit kijken naar het waarom, als we die ene vraag nooit stellen wij gedoomd zijn om 
elke keer met hetzelfde resultaat opgescheept te zitten. Dan moeten we accepteren dat het nooit 
anders zal zijn. De rekening voor al onze stommiteit leggen we dan bij onze kleinkinderen neer. En zij 
krijgen al zo veel te verstouwen. 
 
Iemand moet met een oplossing komen en die iemand dat zijn wij. Wij moeten kijken naar het 
proces, het is onze taak om eens goed te kijken naar de waarom vraag en deze beantwoorden. Het 
resultaat is altijd afhankelijk van de acties en reacties die hebben geleidt tot het resultaat en alleen  
door daar naar te kijken komen we tot een ander resultaat. Eentje die misschien minder schadelijk is, 
eentje die door iedereen gedragen kan worden en anders moeten we maar denken; na ons de 
zondvloed zoals Lodewijk de XIV al zei. 


