
Zoals bezoekers van de site weten heb ik een andere eerste dag van de week. Gewoon omdat het 
kan. Ik bedoel dat als eeuwen geleden mensen konden bedenken dat de maandag of voor de niet 
christenen de zaterdag of zondag de eerste dag van de week moest zijn kan ik bepalen dat de 
dinsdag de eerste dag van de week is. Maandag rustdag. En het werkt verfrissend. In plaats van de 
maandag als de meest depressieve dag maken we er gewoon een rustdag van. En dan eentje waarbij 
de winkels overal in het land gewoon open zijn.
Naast deze verandering van de Joods christelijke Cultuur heb ik nog een verandering. Het evangelie
van Simon. 
Niet een heilige evangelie maar gewoon een alternatieve. Gewoon omdat het kan.

In deel 1 is het belangrijkste punt delen.
Delen van Liefde, Geluk, Kennis en Rijkdom.

Delen van Liefde.
Voor we gaan delen eerst definiëren wat is liefde. Liefde is naar een medemens kijken en denken; 
wat ben ik blij dat ik jou ken, dat jij in mijn leven bent en daardoor mijn leven meer waarde en 
inhoud geeft.  Wat een heerlijk gevoel om van jou te houden. 
Liefde is samen het leven willen delen, samen op weg naar een betere wereld, een beter leven, een 
betere toekomst. Liefde is jouw medemens omarmen zonder vooroordeel, zonder te kijken naar 
afkomst, geloof, geslacht, seksuele voorkeur, opleiding of leeftijd. Zo maar omdat het een 
medemens is.
Liefde is een goed gevoel. 

Delen van Geluk.
Blijdschap tonen. Mijn blijdschap zal besmettelijk zijn. Af en toe eens een schouder aanbieden, een 
helpende hand. Een keer luisteren naar een medemens. 
Blij zijn voor elk succes van een ander. Oprecht blij zijn. 
Roep jouw eigen geluk van de daken. Laat mensen weten waarom jij blij bent en gun ze een kijkje 
in jouw geluk.

Delen van Kennis.
Geef de kinderen les. Laat ze weten wat jij weet. Willen wij als mensheid ontwikkelen moeten we 
onze kennis delen. Alleen dan blijft het bewaard. Leer de kinderen kijken en luisteren. Elke dag is er
een leermoment, soms goed soms helaas slecht maar van alle twee worden we beter.
Waarom toch steeds jouw hoofd stoten als andere hete al gedaan hebben en jou waarschuwen. 
Waarom het wiel elke keer uitvinden.
Gedeelde kennis leid automatisch tot betere inzichten.

Delen van Rijkdom.
Niet alleen geld delen. Geven aan goede doelen is altijd goed. Geef aan armoede bestrijding. Maak 
eens geld over naar de voedselbank, gewoon omdat het kan. Kijk naar een organisatie die jouw 
buurt, dorp of stad aangenamer maakt en geef geld.
Maar ook deel wat jij hebt met de buren. Teveel koffie in huis, geef het weg. Nog ene kast vol koek 
en net met een dieet begonnen, geeft het aan de buren, of nog beter deel jouw dieet en val samen af. 
Die koekjes kunnen ook naar de voedselbank.
Alles dat wij bezitten, materieel en niet materieel is deelbaar. Delen van Liefde, Geluk en Kennis is 
ook delen van Rijkdom.

Dit is dan ook de Eerste Wet van het Evangelie van Simon.
Deel rijkdom in welke vorm dan ook, want iemand die Liefde, Geluk, Kennis en zijn overschot 
deelt is waarlijk rijk.



Als aanvulling op deze wet: Laat een ieder vrij.
Iedereen heeft het recht om gehoord te worden. Zonder vooroordeel en zonder oordeel. Iedereen 
heeft het recht op zijn eigen mening, iedereen heeft het recht om zich zelf te uiten zoals hij/zij dat 
wil. Wij kunnen en mogen daar geen uitzondering op maken.
Echter deze vrijheid geeft niemand het recht om de ander opzettelijk te kwetsen, haat te zaaien of op
te roepen tot geweld. Door gebruik te maken van eigen vrijheden waarbij het eerste gebod, deel 
Liefde niet wordt gerespecteerd kan niet worden getolereerd. 

Deel 2.
De Geboden.

1. Niet doden. Lijkt mij overbodig om neer te schrijven maar niemand mag bepalen hoe lang 
iemand te leven heeft. Moord in welke vorm dan ook is walgelijk en moet verbannen worden. Er 
zijn echter uitzonderingen te maken, en dat zijn er maar twee.

• Abortus is toegestaan maar niet als voorbehoedsmiddel. 
• Bij ondragelijk lijden waarbij de patiënt heeft aangegeven euthanasie te willen plegen maar 

op dat moment niet meer bij machten is dan aan te geven.

2. Niet stelen. Als we allemaal delen zoals de eerste wet voorschrijft is er geen jaloezie en daardoor 
geen noodzaak om elkaars eigendommen te stelen. Er mag geen samenleving ontstaan waarbij 
sommige alles hebben en sommige niets. Mensen hun basis behoefte ontzeggen leidt tot 
criminaliteit en moet verbannen worden.

3. Niet jaloers zijn.
Jaloezie leidt tot niets. Het staat ook rechtstreeks tegenover het Delen. Wie deelt zal nooit jaloers 
zijn. Het is een zinloze emotie jaloezie. In plaats van naar de ander te kijken en af te vragen waarom
hij/zij wel en jij niet is het beter om te vragen waarom jullie wel en wat kan ik doen om dat ook te 
krijgen. Als ij het Delen goed begrepen hebben zullen zij hun Kennis en Rijkdom in Liefde delen en
aldus Geluk Delen.

4, Niet pesten.
Het is een wat overdreven gebod maar pesten is en blijft altijd fout. Pesten komt voort uit een aantal
zaken. Jaloezie is er één van, onzekerheid is een ander. En soms is het gewoon een onbeheersbare 
behoefte om zichzelf beter te voelen dan de ander.
Niemand is beter dan de ander. Als we allemaal het Delen volgen is iedereen gelijk, ontvangt een 
ieder wat nodig is zowel in materieel opzicht als in immaterieel.

Naast deze geboden een aantal min of meer dwingende verzoeken.

1. Geef elke dag een compliment.  Niet alleen aan bekende maar vooral aan mensen die wij nog niet
kennen. Het is een onderdeel aan het delen van Geluk en Liefde.

2. Elke dag een goede daad. Even stil staan bij wat andere nodig hebben. Empathie tonen. Laat eens
iemand voor gaan in de rij bij de supermarkt, groet een onbekende, hou een deur open en niet alleen
voor een vrouw.

3. Verbaas jezelf elke dag. Kijk elke dag naar de wereld als een twee jarig kind. Er gebeuren zoveel 
dingen om ons heen die uitzonderlijk zijn maar die wij voor lief nemen. Een vogel vliegt voorbij. 
Een libelle die ineens in de tuin opduikt. Die bijzondere auto rijd door de straat.

4. Behandel iedereen zoals jij wil dat men jou behandeld. Toon respect en interesse in de 
medemens. Groet en wees beleeft. Laat de ander uitspreken en respecteer zijn of haar mening, ook 



en misschien wel vooral, als jij het er niet mee eens bent. Laat de ander in zijn waarde, dan laten ze 
jou in jouw waarde.

De Tweede Wet van het evangelie van Simon.
Wees aardig tegen iedereen, respecteer de ander en zijn eigendommen. Respecteer het leven. Er is 
nog zoveel moois te zien, zoveel goeds te doen en zoveel menen te ontmoeten.

Waar het eigenlijk op neer komt is het volgende.
Wij bewonen een planeet met een beperkte omvang. In de meer dan 200,000 duizend jaar dat wij als
soort hier rondlopen hebben wij alle hoeken van de wereld wel bekeken en bewoonbaar gemaakt. 
Soms met gevolgen die wij nog steeds niet helemaal kunnen overzien. We hebben de wereld 
gemaakt naar ons inzicht en naar onze groeiende behoefte en daarvoor moesten dingen aan de kant. 
Soms permanent aan de kant, uitgeroeid en voorgoed verdwenen. Soms tijdelijk aan de kant. Even 
uit het beeld zodat we de problemen vergeten en geen oplossing hoeven te vinden.

Er zijn sterk bewoonbare gebieden en gebieden die nog redelijk tot compleet leeg zijn. Er is nog 
ruimte voor groei en tot hoever weten we niet. Er zijn nu ongeveer 7 miljard mensen maar wat het 
maximum is weet niemand. Er zijn wetenschapper die zeggen dat 20 miljard de grens is en weer 
andere verwachten die grens al eerder, misschien hebben we de grens wel achter ons liggen.

Er zijn een aantal zekerheden in deze duizenden jaren dat wij rond open. Er is altijd honger 
geweest, er is altijd geweld geweest tegen elkaar, en we hebben altijd de natuur om ons heen 
gebruikt, soms ten goede vaak en zeker in latere periode, ten slechte. Er zal een verandering moeten
komen willen we het hier nog een beetje bewoonbaar en gezellig hebben.
Laten we beginnen met respect te hebben voor elkaar. Laten we echt gaan Delen. Liefde, Geluk, 
Kennis en Rijkdom. 


