
Het is eigenlijk heel logisch. 
 
In 1979 kwam de Britse band Supertramp met het nummer the logical song. En wie nu luistert naar 
dat nummer hoort iets dat op de dag van vandaag nog immer waarheid is. En eigenlijk heel logisch, 
vandaar ook de naam van het lied. 
Ik snap dat er een aantal mensen zijn die het lied niet kennen of wel kennen maar de tekst niet zo bij 
de hand hebben, dus hier de tekst 
 
When I was young 
It seemed that life was so wonderful 
A miracle, oh it was beautiful, magical 
And all the birds in the trees 
Well they'd be singing so happily 
Oh joyfully, oh playfully watching me 
But then they sent me away 
To teach me how to be sensible 
Logical, oh responsible, practical 
And then they showed me a world 
Where I could be so dependable 
Oh clinical, oh intellectual, cynical 
There are times when all the world's asleep 
The questions run too deep 
For such a simple man 
Won't you please, please tell me what we've learned 
I know it sounds absurd 
Please tell me who I am 
I say: Now watch what you say 
Or they'll be calling you a radical 
A liberal, oh fanatical, criminal 
Oh won't you sign up your name 
We'd like to feel you're acceptable, 
respectable, oh presentable, a vegetable 
whoa (tick tick tick yeah) 
But at night when all the world's asleep 
The questions run so deep 
For such a simple man 
Won't you please, please tell me what we've learned 
I know it sounds absurd 
But please tell me who I am, who I am, who I am, who I am  
 
Voor een letterlijke vertaling, kopieer de tekst en laat deze vertalen door Googel translate. Waar de 
tekst over gaat is belangrijker dan de letterlijke tekst. 
Het gaat over dat als jij jong bent het leven wonderbaarlijk was, mooi, magisch en een wonder. Alles 
is prachtig.  
En dan sturen ze je naar school. Waar ze jou leren gevoelig te zijn, logisch na te denken en 
verantwoordelijkheid te nemen. Ze lieten jou een wereld zien waarin jij afhankelijk moest zijn. Een 
wereld die cynisch is en koud. 
Maar wat als jij dat niet wil, ben jij dan een extremist, een fanatiekeling, misschien wel een 
crimineel? Ze willen graag dat jij in lijn loopt die zij uitstippelen, zonder veel na te denken. 
Maar in ‘nachts als de wereld in slaap is dan vraag jij je af, wie ben ik, vertel mij wat ik geleerd heb, 
alstublieft wie ben ik. 
 



Ik zit al een tijd te denken aan dit lied en aan wat er om ons heen allemaal gebeurt in de wereld. 
Het wordt af en toe te veel. Mijn hoofd zit vol met vragen en geen antwoorden te krijgen. 
 
Grensoverschrijdend gedrag in de entertainmentwereld, de voetbalwereld en de muziekwereld en 
eigenlijk overal waar mannen en vrouwen samen werken en waar machtsmisbruik op de loer ligt. En 
we worden verwacht niet te hard te oordelen over de daders, zij zijn immers seksverslaafd en dat is 
een ziekte. Ze kunnen er dus eigenlijk weinig aan doen. En de vrouwen moeten maar eerder aangifte 
doen, zeggen zelfs vooral mannen die het gedrag proberen te rechtvaardigen. 
Waarom moet ik zelfs maar een spoor van medeleven hebben? 
 
Er dreigt een oorlog in Oost Oekraïne. De NAVO en Rusland staan recht tegen over elkaar en het kan 
elk moment escaleren. De NAVO wil graag uitbreiden en Rusland heeft dat liever niet. De koppen 
staan tegen elkaar aan. Als reactie heeft Rusland de gaskraan een stuk dichtgedraaid waardoor wij 
straks een tekort aan gas hebben. We gaan gewoon weer door met gas halen uit Groningen. 
Waarom moet ik dat begrijpen? 
 
Door de pandemie worden onze vrijheden ingeperkt omdat we allen zo de crisis kunnen bestrijden. 
Alleen zo kan het aantal besmettingen omlaag. En dat snap ik echt wel. Iedereen moet gevaccineerd 
worden. in het begin werd er zelfs gesproken over een minimale vaccinatiegraad van 70%. Daarna 
konden wij onze vrijheden terug krijgen. De vaccinatiegraad ligt rond de 85%, het aantal mensen met 
antistoffen ligt waarschijnlijk hoger maar onze vrijheden hebben we nog steeds niet terug. 
En wij moeten snappen dat opschorten van Grondwettelijke vrijheden net zo lang kan duren als de 
politici dat wensen. 
 
Olympische Winterspelen in China. Het land waar de totale bevolking door de overheid in de gaten 
wordt gehouden en waar vrijheid slechts een droom is. Waar journalisten niet te kritisch mogen zijn 
en zelfs worden weggeduwd als de overheid denkt dat ze ergens staan waar dat niet mag. Stel we 
zien iets dat China niet wil dat wij zien. Het is er allemaal prachtig natuurlijk. En met kritiek leveren 
kunnen we de panda’s kwijt raken en dat wil natuurlijk niemand. 
Waarom moet ik snappen dat Panda’s belangrijker zijn dan mensen rechten? 
 
Het WK voetbal wordt straks gehouden in Qatar en het Nederlands elftal gaat gewoon spelen. We 
hebben ons geplaatst en dat was de bedoeling. En dat daar meer dan 6500 mensen onder 
erbarmelijke werk omstandigheden zijn omgekomen bij de bouw dat zien we door de vingers, immer 
het toernooi moet doorgaan. En daar komt bij de FIFA en de KNVB hebben zelf geconstateerd dat het 
allemaal wel mee valt. 
Daarom moeten wij begrijpen dat sport altijd ten kosten mag gaan van mensenrechten. 
 
In onze steden hangen steeds meer camera’s, ook in openbare gebouwen worden we constant in de 
gaten gehouden. En zo langzamerhand zijn we daar steeds meer en meer aan gewent geraakt. Het 
valt niet meer op dat de camera’s er hangen. In winkels hangen ze immers ook en dat is tegen 
diefstal, en in mijn ogen logisch. Hoewel ik geleerd heb dat er een verschil zit tussen mijn en dijn. 
Maar waarom al die camera’s op straat en waarom hangen er nu ook apparaten die onze gesprekken 
kunnen opnemen? Waarom? Ja voor uw en onze veiligheid zeggen ze dan. Maar wat nu als er 
mensen aan de macht komen die het niet zo nauw nemen met jouw vrijheid. Heel logisch toch, maar 
dat zal nooit gebeuren. 
 
Ik ben in de war. Het logische uit mijn jeugd verdwijnt en de logica die er voor terug komt vind ik niet 
zo heel erg leuk. Ik vind het een beetje eng zelfs. Er hangen nog geen camera’s in mijn eigen huis 
maar hoe veilig is internet. In Nederland worden relatief gezien de meeste telefoons afgeluisterd, 
hoe zit het dan met internet. Worden we daar ook in de gaten gehouden. Het trieste antwoord is ja. 
Kijk maar naar Facebook, die past censuur toe. 



En niet alleen Facebook past censuur toe. Af en toe kom je er achter dat zelfs de overheid niet 
helemaal transparant is en informatie achterhoudt, natuurlijk omdat zij bepalen of wij dat wel aan 
kunnen. 
Wie moet ik nu geloven, waar ben ik nog vrij. 
 
Omdat ik vind dat er een duidelijk verschil zit tussen mens en dier en daarom niet vind dat 
medicijnen getest moeten worden op dieren ben ik een extremist. Ik ben zelfs een crimineel omdat ik 
samen met een aantal fantastische mensen honden uit een hel heb gehaald. Honden die bedoelt 
waren voor de meest weerzinwekkende testen die niets met medicijn ontwikkeling te maken 
hebben. Nu ook er is in alle haast een vaccine gemaakt tegen Covid19 en dat is natuurlijk getest op 
dieren, dat is wettelijk nog steeds helaas verplicht, en daar ben ik tegen een vaccine?? Ik ben niet 
tegen medicijnen ik ben tegen de manier waarop ze ontwikkeld worden. Barbaars en onbeschaafd. 
Het is ook een stilstand van de wetenschap om het nu nog steeds met alle moderne middelen op 
dieren te testen zoals ze honderd jaar geleden noodgedwongen deden. 
 
We hebben een stikstof probleem in de wereld. Het klimaat veranderd en sneller dan we dachten. 
Als de zeespiegel stijgt en we doen niets dan ligt Apeldoorn straks aan zee. Er moeten drastische 
maatregelen genomen worden alleen niemand durft dat. Het is politieke zelfmoord om de boeren 
aan te pakken, ondanks de enorme uitstoot van ammoniak gassen, het is niet te doen om belasting 
te heffen op kerosine want Schiphol is de motor van onze economie. Vliegverkeer vervuild maar deze 
vervuiler betaald niet. We blijven afhankelijk van fossiele brandstof want het alternatief is te duur. En 
wie wil er nu luisteren naar een echt groenen politicus.  Niemand hoeft van mij minder te vliegen, 
maar kijk een keer naar het alternatief en regering maak het alternatief een echt alternatief. 
 
Niemand hoeft veganist of vegetariër te worden maar denk een keer na over minder vlees en zuivel 
dat scheelt al heel veel in de uitstoot, en het water verbruik. Waarom moeten wij de derde 
leverancier zijn van vlees na de VS en Argentinië. Wij zijn niet het derde land qua grootte in de 
wereld. Maar wij produceren meer vlees dan Frankrijk en Duitsland samen, deze twee landen zijn 
meer dan 22 keer groter dan Nederland. We eten meer en meer vlees dan ooit. Waar vroeger nog 
twee stukken vlees te koop waren van minder dan 200 gram  dat is nu niet meer te vinden. Waar 
vroeger een Quarter Pounder bij McDonald nog een uitzondering was vinden we dat nu op elk bord 
terug. Dat kan minder. 
 
We hebben nu een vogelgriep epidemie die groter is dan alle voorgaande epidemieën. En een 
vogelgriep kan besmettelijk zijn voor mensen. Ja in zeldzame gevallen kan dat leiden tot de dood. 
Maar omdat we de boeren met fluwelen handschoenen aan pakken, dat wil zeggen dat de regering 
de boeren met fluwelen handschoenen aanpakt zeggen we er niets van en maken we er zeker geen 
ophef over, niet meer dan het minimale. Volksgezondheid gaat alleen maar voor als wij dat willen. 
 
Het naïeve uit mijn jeugd is verdwenen, natuurlijk ik ben ouder geworden en de wereld is veranderd. 
En nee vroeger was het niet beter het was anders. Maar we worden wel harder met zijn allen, 
egoïstischer, minder medelevend. 
 
Waar vroeger nog een sociaal vangnet was zien we dat steeds meer en meer verdwijnen. Er lopen 
steeds meer en meer menen op straat met psychische problemen.  Schelden op Social Media is 
gewoonte geworden. Normen en waarden uit mijn jeugd verdwijnen om plaats te maken voor 
nieuwe. Maar ik kan er soms niet meer zo goed tegen.. Vroeger was echt niet alles beter. Het was 
anders. het was een andere tijd met andere gewoontes maar sommige hadden best bewaard mogen 
blijven. Beleefdheid en fatsoen, een beetje meer vertrouwen in elkaar en gewoon aardig zijn als een 
ander een ander mening heeft is toch niet zo heel verkeerd. Ik ben niet aangesloten bij een kerk of 
geloofd genootschap. Ik ken de bijbel omdat ik wel met de kerk opgevoed ben. Eer staat een zin in de 



bijbel die wat mij betreft iedereen eens goed met leren. “Wat u niet wilt dat u geschied doet dat ook 
een ander niet”. 
 
But at night when all the world's asleep 
The questions run so deep 
For such a simple man 
Won't you please, please tell me what we've learned 
I know it sounds absurd 
But please tell me who I am, who I am, who I am, who I am 
 
Maar s ’nachts als de wereld in slaap is 
De vragen dieper worden 
Voor een simpele ziel. 
Kan iemand mij alstublieft, alstublieft vertellen wat we geleerd hebben 
Ik weet het klinkt absurd 
Maar kan iemand mij alstublieft vertellen wie ik ben, wie ik ben. 
 
 
 
 


