
Hoe lang zijn we vrij geweest. 

 

Laten we eens terug gaan in de tijd. Maar dan ook echt terug in de tijd. Laten we bijna 2000 

jaar terug gaan, naar het jaar 150 na Christus. Dat is een tijd geleden. Nederland bestond toen 

nog niet, zeker niet in zijn huidige vorm. Er waren moerassen, rivieren en bossen waar nu 

steden, dorpen en cultuurgebieden zijn. We zouden allemaal verdwalen, zoekend naar vaste 

herkenbare punten. In die tijd waren er ook nog niet zo heel veel mensen en waren de grenzen 

nog niet getrokken. Maar we reisden ook niet veel in die tijd, vreemdelingen konden van het 

volgende dorp komen of van honderden kilometers ver. De Romeinen waren hier de baas. De 

Germanen die hier woonden waren boeren, jagers en handelaren. 

De goden regelde alles, dat wil zeggen de Romeinse goden. Toeval en lot werd bepaald door 

de nukken van de goden, de invloed van de mens was gering. De heersers bepaalde waar je 

kwam te wonen en wat voor werk je mocht doen. De gemeenschap was het belangrijkst. 

Uiteindelijk vertrokken de Romeinen en lieten ons achter met een nieuwe godsdienst. 

Een godsdienst die een eigen kerk mee nam. De kerk van Rome. 

Eerst de soldaten van Rome en nu de kerk van Rome. 

De kerk bepaalde wat goed en wat slecht was. Volg het pad dat de kerk voor jou uitgestippeld 

heeft en een plek in de hemel zal jou deel zijn. Wijk af en de hel wacht. Goed en fout was aan 

de kerk om te bepalen. Zelfs de adel, de heersers, moest leven naar de wet van de kerk. De 

individuele mens werd ondergeschikt aan de meerdere eer en glorie van de kerk en de staat. 

Enorme bouwwerken verrezen om de Heer te eren. Maar ook de aardse heer werd niet 

vergeten, want hun macht kwam van God de almachtige. 

En toch waren er mensen die voelde dat er iets niet klopte, er was iets fundamenteels fout aan 

dit systeem. Er waren er maar een paar maar het resultaat mocht er wezen. Op 31 oktober 

1517 bracht Luther zijn stellingen uit en dat was het begin van een andere tijd. Mensen 

werden ineens verteld dat de Bijbel en niet de kerk van Rome de leidraad was en dat iedereen 

die mocht lezen. Mensen mochten trots zijn op zichzelf en hun prestaties. Niet langer meer de 

Kerk van Rome die alles dicteerde maar de mens die verantwoordelijk is voor zijn eigen 

gedrag. Een revolutie. De mens met een eigen wil. 

Heel langzaam veranderde de maatschappij. De mens keerde de kerk de rug toe en besloot 

zelf antwoorden te zoeken, de wetenschap bloeide op, vaak in conflict met de kerk. Mensen 

dachten na over alles. Materiele zaken maar ook spirituele zaken. 

Nieuwe werelden werden ontdekt en vaak hardhandig veroverd. Nieuwe technieken maakte 

het leven voor sommige makkelijker. Maar de mens zocht verder en verder. Contacten met 

andere resulteerde in geld stromen, handel. In nieuwe ideeën, nieuwe inzichten. 

Om alles goed te stroomlijden werden staten belangrijk. Grenzen getrokken. Staatsvormen 

bedacht, oude die we nieuw leven in bliezen en totaal nieuwe. Voor elke vorm een tegenvorm. 

Om alles te betalen werd geld steeds belangrijker. Maar vooral de mensen die geld hadden en 

het konden verlenen. 

De banken werden in het leven geroepen om de ondernemers en handelaren te helpen maar 

vooral om de staat te helpen. De geldpers werd aangezet, met de goud voorraad van de staat 

als onderpand. 

De banken zagen hun kans. De goudstandaard moest weg om meer geld te maken. Het 

nationaal bruto product moest de dekking geven, de geschatte inkomsten uit de export moest 

de dekking geven. Tot zelf de dekking helemaal weg viel. 

Maar de banken willen meer. Contant geld is de grote tegenstander van de bank. Contant geld 

maakt ongeveer 3% van ons geld uit. De rest is digitaal en 100% controleerbaar door de 

banken. Om nog meer macht te hebben en nog meer controle wil de bank af van al het 

papieren geld. Alles digitaal en niemand die meer kan ontdekken hoeveel geld de banken 

“maken”. Niemand die meer kan controleren hoe de geldstromen lopen. 



Wie het geld beheerd beheerst de politiek en is feitelijk de baas. De politici zullen niet 

ingrijpen want hun toekomst ligt in de financiële wereld. Hun beloning van het laten gebeuren 

zal riant zijn. 

Kijken we naar de reclame dan zien we het al gebeuren. Betaal met creditcard, klein bedrag 

pinnen mag enz. enz. 

 

Als we terug kijken waren hier 2000 jaar geleden de Romeinen de baas. Daarna kwam de kerk 

van Rome. We hebben een tijdje zelf mogen beslissen tot de staten kwamen. En nu leggen we 

de macht bij de banken. 

Het grote verschil is dat we nu de macht vrijwillig afstaan. Zonder commentaar en zonder dat 

we het gevaar inzien. Als de banken de baas zijn dan zijn wij weer de bediende, de 

ondergeschikte, het klootjes volk, de slaaf. 

 

Maar er is hoop. Steeds meer mensen keren de bank de rug toe en willen betere rente om 

straks een leven te leiden dat overeenkomt met hun huidige leven. Wil jij nu ook meer 

financiële vrijheid, geld overhouden om straks van een goed pensioen te kunnen leven, neem 

dan contact op via info@simonshoofd.nl  

 

De toekomst is vrij van de onderdrukking van de bank. 
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