
Alle spreuken van 2022, en de bijbehoorende plaatjes.







De teksten 

Echte schoonheid zit van binnen, maar als je de buitenkant verslonst dan valt de echte 
schoonheid niet op. 

Week 1 Politiek is één groot complot tegen eenvoudige sukkels als u en ik.

Week 2 De kiezers denken dat de politiek de geschiedenis maakt, in plaats van omgekeerd. 

Week 3 Wie zijn denkwijze veranderd, veranderd zijn leven. 

Week 4 Er is geen weg naar geluk, geluk is de weg. 

Week 5 We zijn begonnen onze dochters meer als zonen op te voeden maar weinigen hebben de moed
om onze zonen meer als dochters op te voeden. 

Week 6 Vriendschap vergroot het geluk en vermindert ellende, door onze vreugden te verdubbelen, en 
ons verdriet te delen. 

Week 7 De toekomst behoort aan hen die geloven in de schoonheid van hun dromen. 

Week 8 De stilte van de natuur heeft veel geluiden. 

Week 9 De eerste dode in elke oorlog is het gezond verstand. 

Week 10 We moeten onze kinderen leren dromen met hun ogen open. 

Week 11 In het hart van elke winter zit een trillende lente, en achter de sluier van elke nacht zit een 
glimlachende dageraad. 

Week 12 In het algemeen is de kunst van regeren om zoveel mogelijk geld weg te nemen van een groot 
deel van de bevolking om dit aan een andere deel weg te geven. 

Week 13 Ons eigen geluk hangt af van de glimlach van anderen. 

Week 14 Alleen wijsheid is vrijheid. 

Week 15 Pech krijg je bij een negatieve instelling, geluk bij een positieve. 

Week 16 De mens is óf een god, óf een beest. 

Week 17 Gisteren 25-4 zou Johan Cruijff 75 zijn geworden en daarom een van zijn briljante uitspraken.

Zijn uitspraken zijn zo treffend dat zij elke dag geciteerd kunnen worden:

Voetballen is heel simpel, maar het moeilijkste wat er is, is simpel voetballen.

Week 18 Een uur zitten bij een aardig meisje vliegt voorbij als een minuut, maar een minuut op een 
brandende kachel lijkt wel een uur. Dat is relativiteit. 

Week 19 Vandaag 82 jaar geleden begon voor ons de Tweede Wereld Oorlog.

Je kunt niet tegelijkertijd een oorlog voorkomen en je er op eentje voorbereiden.

Week 20 Big Farma is evenveel geïnteresseerd in uw gezondheid als de wapenindustrie is in de vrede 

Week 21 Zoals een bloem de zon nodig heeft om bloem te worden, zo heeft een mens de liefde nodig 
om mens te worden. 

Week 22 Alle dieren behalve de mens weten dat de voornaamste plicht van het leven is ervan te 
genieten. 

Week 23 Geluk is die staat van bewustzijn welke voortkomt uit het bereiken van jouw waarden. 



Week 24 Wie smaak vindt in het lezen van goede boeken, is bij machte om de eenzaamheid te dragen, 
waar dan ook en met groot gemak. 

Week 25 Verloren tijd wordt nooit teruggevonden.

Week 26 Ik heb de woorden al. Wat ik zoek is de perfecte volgorde van woorden in de zin. 

Week 27 Caravans willen helemaal niet op vakantie. Vandaar dat die auto's zo hard moeten trekken. 

Week 28 Er is durf nodig om te geloven in je eigen twijfels. 

Week 29 Discussiëren is kennis uitwisselen, ruziemaken is onwetendheid uitwisselen. 

Week 30 Als ik een zaak niet begrijp, is dat geen reden om te zeggen dat zij verkeerd is, het is veeleer 
een bewijs van mijn onwetendheid. 

Week 31 Wie het heden beoordeelt moet over voldoende verleden beschikken. 

Week 32 Wijze mensen hebben geen advies nodig; dwazen willen er geen. 

Week 33 Door het water tekort doen we deze zomer geen water bij de wijn. 

Week 34 Prijs is wat je betaalt. Waarde is wat je krijgt. 

Week 35 Er is maar weinig nodig om gelukkig te kunnen leven. 

Week 36 Tot op het laatste ogenblik spelen wij komedie met onszelf. 

Week 37 Alle mensen zijn hetzelfde. Het zijn slechts hun gebruiken die verschillen. 

Week 38 De rijken zijn zo machtig omdat ook de armen het geld vereren. 

Week 39 Wie geen dromen heeft, heeft evenmin een werkelijkheid. 

Week 40 Je bent niet volledig gekleed zonder de juiste parfum. 

Week 41 De zon heeft nooit één schaduw gezien. 

Week 42 Men ziet het belachelijke van een mode pas goed in, als ze voorbij is. 

Week 43 Politiek is de afdeling amusement van de industrie. 

Week 44 Het beste denken vond plaats in eenzaamheid. Het slechtste denken vond plaats in drukte. 

Week 45 Zij die in oorlog zijn met anderen, zijn niet in vrede met zichzelf. 

Week 46 De humor is de zwemgordel op de rivier van het leven. 

Week 47 Trainers zijn betweters die de indruk wekken het voetbal persoonlijk te hebben uitgevonden. 

Week 48 'Min 20 graden', sprak de Eskimo, 'de lente hangt in de lucht.' 

Week 49 Moeilijke tijden blijven niet, moeilijke mensen wel.  

Week 50 Persoonlijk ben ik altijd bereid te leren, alleen vind ik het niet altijd leuk de les gelezen te 
worden. 

Week 51 De mens is óf een god, óf een beest. 

Week 52 Ik wens iedereen een gelukkig, gezond en liefdevol 2023. Het was een bewogen jaar op naar 
een nieuwe. Dat 2023 maar een stuk beter wordt dan de vorige. En het jaar van vrede, 
gelijkheid en broederschap. 


