
Nog maar drie maanden en dan start het WK in Qatar. En gelukkig een dag eerder. Ja in november. 
Maar is dat niet raar, zeker wel. Het is echter in de zomer te heet om te voetballen en daarom wordt 
het nu in november gehouden. Alle nationale competities moeten opschuiven omdat er in november 
gespeelt wordt. Dat is niet erg want het is een WK. 
 
In de zomer is het te heet om in de woestijn te voetballen, hoe is de temperatuur in november dan. 
Heel simpel antwoord, nog steeds te heet. De gemiddelde temperatuur ligt dan rond de 29 graden. 
En in een voetbalstadion waar minder wind staat kan de temperatuur oplopen tot een heel eind 
boven de 30 graden. Gelukkig is er een oplosing. Er staan enorme airconditioners om de temperatuur 
te regelen, het veld kan daardoor rond de 24 graden gehouden worden. is dat niet enorm duur en 
een aanslag op de natuur. De natuur kan niet heel erg aangetast worden in een zandbak maar de 
energie rekening zal hoog zijn.  
 
Gelukkig kan Qatar dat betalen en om het milieu geven ze niets. Ze kunnen het betalen omdat de 
bouw van de stations goedkoper is geworden dan gedacht. De belangrijkste reden is omdat de 
arbeiders die de stadions bouwen zwaar onderbetaald werden, geen ongevallenverzekering hadden 
en de familie van de bouwvakkers die per ongeluk omkwamen de begrafenis zelf moesten betalen. 
En met 6500 doden voor de bouw van de voetbaltempels waar straks onze sporters hun kunsten 
laten zien was de besparing alleen al op begrafenis kosten enorm. 
 
Onder erbarmelijke omstandigheden zijn er een aantal voetbaltempels neergezet omdat de FIFA het 
erg belangrijk vind om overal ter wereld toernooien te organiseren. En in een zo groot aantal 
verschillende landen. Vandaar dat het meest logische land Qatar nu het WK voetbal mag 
organiseren. Qatar heeft nog nooit het eind toernooi gehaald maar het moet daar gespeelt worden. 
Het is er in de zomer en in de winter te heet maar het moet daar gespeelt worden. en uiteraard heeft 
dat niets te maken met het omkopen van bestuurders maar een logische zet voor meer spreiding van 
de toernooien. 
 
De hoeveelheid arbeiders die Qatar nodig had voor de bouw die zijn in het land zelf niet te vinden en 
dus kwamen de arbeiders vanuit armere Aziatische landen, de Filepijnen, Nepal, India en nog een 
aantal landen. De arbeiders moesten bij binnenkomst hun paspoort inleveren. Paspoorten worden 
terug gegeven zodra de klus af is of het land jou zat is of als je dood bent, dan krijgen jouw 
nabestaande het paspoort terug. De betalingen zijn erg laag, heel erg laag zelfs. Een kwade geest zou 
kunnen spreken over slavenarbeid. 
 
Is het inleveren van het paspoort normaal daar, jazeker is dat heel normaal. Ook voetballers moeten 
als ze daar spelen hun paspoort inleveren bij de club. Dus ja ook Ronald de Boer moest zijn paspoort 
inleveren. En gelukkig voor hem speelde hij regelmatig maar als een voetballer door een 
trainerswissel niet meer aan spelen toe komt kan hij het land niet verlaten, pas als hij de club 
voldoende betaald heeft krijgt hij zijn paspoort terug en mag hij het land verlaten. Was of is dat 
bekend bij de FIFA. Jazeker zij hebben de voetbalbond van Qatar daar in het verleden regelmatig op 
gewezen dat zulk gedrag onacceptabel is. Zelfs voor de voetbal wereld gaat deze mensen handel te 
ver. 
 
Maar we gaan wel natuurlijk. We boycotten niet. Dan doen we ook niet zo heel snel. Ja de 
Olympische spelen van 1980 in Moskou hebben we geboycot vanwege de inval van de Sovjet Unie in 
Afghanistan.  Oh nee we gingen toch wel ondanks dat er een flink aantal landen niet ging. Wij 
boycotten niet, niemand, we protesteren wel maar tot actie overgaan nee dat dan weer niet. Zo 
gingen wij ook naar Argentinië in 1978 en werden er zelfs tweede. Wij zijn zo selectief met boycotten 
dat een land het wel heel er bont met maken, de spelen van 1938 in Berlin werden ook door ons 
bezocht. 



Wij protesteren zelf heel selectief. De bemoeienis van de VS in El Salvador of Chili of Argentinië of de 
inval in Grenada, Irak of Afghanistan we laten ons net horen natuurlijk. Nee een land moet het wel 
heel erg bont maken. 
 
Hoe bont willen we het hebben. Al die doden bij de bouw is net voldoende, de door de staat 
gereguleerde mensenrechtenschending duidelijk ook niet. Het discrimineren van vrouwen en alles 
dat niet een heteroseksuele man is ook niet. Het gaat hier immers om voetballers en daar zijn geen 
homo’s te vinden., en vrouwen hebben geen verstand van voetbal. De enorm aanslag op het milieu 
heeft ook geen enkele invloed. De macht van de dollar is te groot. 
 
De moraal van het vetballen in Qatar.  
Moorden, onderdrukken, discrimineren en een enorme aanslag plegen op de natuur mag zolang wij 
er maar geen last van hebben tijdens het voetbal kijken. En we er natuurlijk flink voor betaald 
worden om de ander kant op te kijken. Volg het voorbeeld de FIFA en Ronald de Boer. 
 


